
Terugblik 40-jarig jubileum BAV                                                       Guus van Zalingen 

 

We kijken terug op een bijzonder en mooi jubileumjaar 2023, het jaar waarin de 

BAV 40 jaar bestond. Al in 2022 werd er een jubileumcommissie in het leven 

geroepen, waarvoor een aantal vrijwilligers zich spontaan aanmeldde. De 

commissie bestond uit Hans Brits, Arold Derix, Fred Eggen, Henk Rutten, Jeroen 

Rood en Guus van Zalingen. Hieronder een terugblik op de diverse activiteiten. 

 

Excursies 

Hans had de uitdaging aangenomen elke maand een excursie te organiseren, elke keer in een andere 

provincie, zodat we aan het einde van het jubileumjaar in alle provincies op bezoek waren geweest. 

Dit is een prachtig programma geworden, met grote en kleine brouwerijen, we begonnen in januari in 

Flevoland en eindigden in december in Limburg. Heel bijzonder was de excursie in november bij de 

trappistenbrouwerij De Kievit in Zundert, waar slechts heel weinig rondleidingen worden gegeven. 

De trappistenliefhebbers kwamen sowieso goed aan hun trekken, want Henk had in juli een speciaal 

weekend georganiseerd waarin diverse buitenlandse trappistenkloosters werden bezocht.  

Leuk om te vermelden is dat Hans (als organisator) en Arold als enigen alle excursies mee zijn 

geweest (zie foto hiernaast)! 

 

Voorjaarsbeurs 

Het toeval wilde dat we op 22 april 2023 onze 75e beurs 

organiseerden, wat een extra feestelijk tintje gaf aan ons jubileumjaar, 

normaal gesproken waren we in 2023 na 40 jaar al aan de 79e en 80e 

beurs toe geweest, maar corona zorgde ervoor dat er in 2020 en 2021 

geen beurzen georganiseerd konden worden, dus was het nu de 75e. 

Het werd een gezellige voorjaarsbeurs in Oss, met een beursbier van brouwerij D’n Draok uit Den 

Bosch en een mooi beursviltje. 

 

Receptie 

Vrijdag 22 september 2023 hielden we een zeer gezellige receptie bij brouwerij Wilskracht, gevestigd 

in Molen De Nijverheid in Ravenstein, deze brouwerij had ook ons jubileumbier gebrouwen. Er waren 

veel genodigden aanwezig, waaronder veel van onze vrijwilligers, maar ook ereleden, leden van 

verdienste, oud-bestuursleden en leden die 40 jaar lid waren, leden van het allereerste uur dus.   

Het was heel leuk dat ook onze bevriende verenigingen uit Duitsland, België en Luxemburg aanwezig 

waren. Henri Reuchlin hield namens de bierwereld een leuke toespraak waarna er geproost werd met 

het jubileumbier en het nog lang gezellig bleef en veel verhalen uit de oude doos voorbij kwamen. De 

aanwezige leden die 40 jaar lid waren kregen een speciale oorkonde. 

Al met al een zeer geslaagde festiviteit, die mede door de hulp van Fred en Jeroen zeer soepel is 

verlopen, na afloop kreeg iedereen een flesje van het jubileumbier mee. 

 

Jubileumbeurs 

Zaterdag 23 september (de dag na de receptie dus) hielden we onze jubileumbeurs, ook deze beurs 

was weer in Oss. Het werd een zeer mooie en ook weer gezellige beurs, veel van de genodigden op 

de receptie waren ook nu weer aanwezig, velen van hen hadden ergens overnacht in de buurt van 

Ravenstein / Oss, waaronder ook onze Duitse en Luxemburgse vrienden. Ook op deze beurs kreeg 

iedereen uiteraard een flesje jubileumbeurs en ook een speciaal jubileumviltje. Er werden ook weer 

oorkondes uitgereikt aan diverse leden die 40 jaar lid waren. 

  

Etikettenset 

Arold had gezorgd voor een extra grote jubileum etikettenset, met daarin 480 verschillende etiketten, 

de grootste set die we ooit hebben uitgegeven. 

 

Kortom, het was een mooi jubileumjaar, met dank aan de jubileumcommissie. Ook speciale dank aan 

ons lid Leo van Geet, die ons de viltjes op beide beurzen heeft geschonken! 

 

 


